STOP WAALSE VERKIEZINGEN IN VLAANDEREN

Vlaamse vrienden,

Tegenwoordig heeft men het graag over burgerbewegingen. Welnu als er in dit land één
burgerbeweging is, dan is het wel de Vlaamse Beweging. Over de generaties heen, over
de partijgrenzen heen, keer op keer staat zij er weer.

Duizenden mensen die belangeloos opkomen voor het Vlaamse recht op zelfbestuur en
tegen de gevestigde politieke elite. Of om het met de woorden van Alois Gerlo te
zeggen : de Vlaamse Beweging is een “Phoenix semper redivivus” een steeds
herrijzende feniks'. Uw talrijke opkomst bewijst het. En sta mij toe u voor die talrijke
opkomst van harte te danken, want Vlaams-Brabant heeft uw steun hard nodig.

En tot die Vlaamse politici en journalisten, die hooghartig met Vlaamse grieven spotten,
zeg ik : de Vlaamse beweging zal, onder welke vorm dan ook, blijven bestaan en de
Vlaamse gevers en toegevers blijven achtervolgen tot ze hun beloften waarmaken.

Vlaamse vrienden,

We zijn nog enkele maanden verwijderd van nieuwe federale verkiezingen. Maar VLD
en SP.A willen er toch nog gauw een nieuwe kieswet doordrukken.

Een slechte kieswet. Daarover is iedereen het eens. De invoering van provinciale
kieskringen vergroot de vedettencultus, maakt van de politieck nog meer een media-
circus en vergroot op evidente wijze de macht van de partijhoofdkwartieren.

De zo geroemde politieke vernieuwing wordt in de kiem gesmoord door het invoeren van
een provinciale kiesdrempel van 5 %.

Klap op de vuurpijl is de herinvoering van de nog maar pas — in het raam van de
burgerdemocratie - afgeschafte opvolgers. Vlaamse ministers die opkomen voor een
federaal parlement waar ze nooit zullen zetelen. Politieke zwaargewichten die voor
Kamer en Senaat zullen opkomen, en dus in €én van beide nooit zullen zetelen. Voeg
daarbij dat Ministers, in de Kamer of de Senaat, automatisch vervangen worden door
een opvolger.

Een eenvoudige berekening leert dat van de ongeveer 113 rechtstreeks verkozen
Vlaamse kamerleden en senatoren er waarschijnlijk een dertigtal hun mandaat niet
zullen opnemen. Dit betekent dat één vierde van de te begeven plaatsen zal worden
opgevuld door plaatsvervangers !

" Toespraak van Ere-rector Alois Gerlo op persconferentie van 8 maart 1995 over de splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde : “De Vlaamse Beweging is een Phoenix semper redivivus. Zij is links, noch rechts. Zij is
verdraagzaam, vredelievend en in wezen niet gericht tegen het Waalse volk. Maar sedert haar ontstaan vraagt zij met
eindeloos geduld eerbied voor de eigenheid, de rechten en de waardigheid van het Vlaamse volk.”



We zijn ver weg van de burgerdemocratie die in het vooruitzicht werd gesteld.

Ik citeer een onverdachte bron : Kamervoorzitter De Croo :"Na de verkiezingen van
2003 krijgen we een parlement van plaatsvervangers. Er zal een colonne van politieke
slaven ontstaan die iedere dag bidden, want hun politiek lot kan elke minuut
veranderen(...) De partijen zijn strak geleide politieke parastatalen. Zij beslissen over
het bestaan van de parlementsleden. Ze bepalen de lijstvorming. Ze hebben het geld
voor de campagnes in handen™.

En als het ware om het slavenstatuut van de parlementsleden te bewijzen duwt De Croo
op het groene stemknopje voor een kieswet die hij helemaal niet goedkeurt.

Maar dat is nog niet het ergste. Het ergste is dat dit hele onding van een kieshervorming
door VLD en SP.A werd afgekocht met vier vergaande communautaire toegevingen aan
de Franstaligen : drie ten nadele van Vlaanderen en 1 ten nadele van de Duitstaligen.

Eerste toegeving : het invoeren van een paritaire Senaat

Tweede toegeving : het geven van constitutieve autonomie en nog maar eens meer
middelen aan Brussel

Derde toegeving : de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

Vierde toegeving : de weigering om de 70 000 Duitstaligen een eigen
vertegenwoordiging in de Kamer te geven.

Bovendien is het nooit eerder vertoond dat Vlaamse regeringspartijen een niet-
communautair partijpolitiek verlanglijstje afkopen met communautaire toegevingen.

Het kan niet genoeg worden herhaald : PAARS-GROEN SLAAT VLAANDEREN BONT
EN BLAUW.

Maar als voorzitter van het Halle-Vilvoorde Komitee wil ik vooral ingaan op die andere
slogan :

STOP WAALSE VERKIEZINGEN IN VLAANDEREN.

Wanneer ik in het diepere Vlaanderen uitleg dat kiezers in Halle, Galmaarden, Gooik,
Roosdaal, Lennik, Ternat, Liedekerke, Affligem, Opwijk, Merchtem, Londerzeel,
Kappelle-op-den-Bos, Zemst, Kampenhout, Vilvoorde bij de verkiezingen voor Kamer ,
Senaat en Europa op Waalse en Frans-Brusselse lijsten kunnen stemmen, dan word ik
op ongeloof onthaald. Meer dan de helft van Vlaams-Brabant behoort voor die
verkiezingen tot Wallonié en Brussel.

Het feit dat dit anno 2002 nog mogelijk is, is op zichzelf een aanklacht tegen het
Belgische federaal model en een bewijs van zijn ondeugdelijkheid. Een federaal bestuur
dat zelf de grenzen van zijn deelstaten miskent is die naam onwaardig.

? Inervieuw in Knack, 25 september 2002, blz 22 e.v.



Nu het land ingedeeld wordt in provinciale kieskringen was de enige mogelijkheid ook de
provincie Vlaams-Brabant als volwaardige provincie te behandelen en van Viaams-
Brabant een eigen kieskring te maken los van Brussel en Wallonié.

Maar neen, in plaats daarvan heeft paars-groen een ongrondwettelijke, uiterst
ingewikkelde en kunstmatige regeling voor Vlaams-Brabant uitgewerkt, waarbij het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde NIET wordt gesplitst. Dit is een flagrante
schending van de grondwet die het land heeft ingedeeld in taalgebieden, gewesten en
gemeenschappen.

Na meer dan dertig jaren staatshervorming, meer dan veertig jaar na de definitieve
vastlegging van de taalgrens worden in Londerzeel, Liedekerke, Kapelle-op-den-Bos
nog steeds Waalse verkiezingen gehouden. Indien ik dit als Vlaams politicus aan mijn
kiezers zou moeten uitleggen, zou ik in de grond zinken van schaamte.

Maar het is nog niet erg genoeg. Door het nieuwe systeem van poolvorming en door de
afschaffing van de apparentering met Leuven, zullen in Brussel-Halle-Vilvoorde
minstens één en waarschijnlijk twee Vlaamse Kamerzetels verloren gaan. Het nieuwe
systeem dat ingevoerd wordt in de niet-gesplitste kieskring Brusel-Halle-Vilvoorde is dus
voor Vlaanderen veel nadeliger dan het vorige !!!!

Franstalige partijen kunnen lustig in Vlaams-Brabant hun Franskiljonse annexatiedrang
botvieren, terwijl Vlaanderen datzelfde Wallonié en Brussel jaarlijks met miljarden Euros
ondersteunt. De jaarlijkse transfert van Vlaanderen naar Wallonié en Brussel bedraagt
meer dan 5 miljard euro. Als dank krijgen we Waalse en Fans-Brusselse expansionisme
in Vlaams-Brabant en straks in heel Vlaanderen. Stank voor dank, zeggen we in
Vlaanderen.

Als de Vlaamse toppolitici het laten afweten, als zij zwichten voor Franstalige chantage,
als moties en betogingen in de prullenmand terechtkomen, dan moet er naar andere
middelen worden gegrepen.

Wie zorgt er voor de organisatie van de Waalse verkiezingen in Londerzeel en in
Vilvoorde ? Vlaanderen zelf. Het zijn wij Vlamingen die de Waalse verkiezingen in onze
Vlaamse gemeenten organiseren : van de gewone Vlaamse burger, tot de Vlaamse
burgemeesters en gemeentebesturen.

Daarom dit voorstel aan Vlaanderen : plaats tegenover de weigering van de Francofone
politici om de kieswet aan te passen aan de grondwettelijke indeling van het land, een
Vlaamse weigering om Waalse en Frans-Brusselse verkiezingen in onze Vlaamse
gemeenten te houden.

Stop die Waalse verkiezingen in Vlaanderen. De grondwet staat aan uw kant !!!

Ik verwijs naar het precedent van de talentelling. De talentellingen werden in 1960
ongedaan gemaakt, nadat op initiatief van het Vlaams Aktiekomitee Brussel en



Taalgrens, meer dan 300 Vlaamse burgemeesters weigerden de talentelling te
organiseren.

Ik treed de volgende uitspraak van Manu Ruys volledig bij : “Er is nood aan een nieuwe,
politiek gemotiveerde elite die, over de partijpolitieke grenzen heen, solidair voor de
belangen van onze gemeenschap opkomt. EN DIE DESNOODS DURFT REBELLEREN
TEGEN ALLES EN ALLEN DIE DEZE BELANGEN AANVALLEN",

Wel Vlaamse vrienden, laat ons de daad bij het woord voegen.

Het Halle-Vilvoorde Komitee, doet met de steun van het OVV, een oproep tot burgerlijke
ongehoorzaamheid. Nood breekt wet. Wij vragen u om bij de volgende verkiezingen het
organiseren van Waalse en Frans-Brusselse verkiezingen in heel Vlaanderen te
boycotten. Concreet vragen wij in heel Vlaanderen dat u, gewone Vlaamse burger, als u
opgeroepen wordt om te zetelen in een stem- of telbureau, dat u zou dienstweigeraar
worden, dat u dus zou weigeren te zetelen in stem- en telbureaus.

U kan zich nu reeds als dienstweigeraar aanmelden bij de stand van het Halle-
Vilvoorde Komitee en wij zullen u bij uw weigering begeleiden en helpen.

Onze oproep heeft reeds ruime steun gekregen van meer dan 150 Vlaamse
vooraanstaanden, die de verantwoordelijke politici oproepen om de kieskring nog voor
de volgende verkiezingen te splitsen en die de dienstweigeringsactie steunen.

Daarom een laatste waarschuwing aan de regeringspartijen : splits Brussel-Halle-
Vilvoorde nu, want Vlaanderen is het beu. Het moet gedaan zijn met het houden van
Waalse en Frans-Brusselse verkiezingen in Vlaanderen.

Luc Deconinck
Vilvoorde, 29 september 2002

3 Doorbraak nr 9, oktober 2002, blz. 3.



